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ife changes.

—FQNTAsTisch, Maar
OOK hectisch’

Fen huwelik, een echt huis én een prachfige
dochter. Het klinkt allemaal best braaf voor
BNN-presentator Jan Versteegh (31). Zelf vindt hij
net juist heerlijk. "Ik hoef niet per se seks, drugs

en rock-"n-roll fe zijn”’

Jan is aan de late kant als hij de foto-
studio komt binnenlopen. Maar hij
heeft een goede reden. “Zul je altijd
zien: sta je klaar om weg te gaan, heeft
je baby een poepluier. Als ik er een
beetje moe uitzie, weet je hoe het
komt, want ik slaap niet al te best
tegenwoordig. Dus dat poedertje voor
de foto heb ik straks echt nodig, haha
Jan overdrijft uiteraard: ook zonder
poedertje is hij good looking. Zeker als
hij het pak aantrekt dat hij deze Kerst
draagt. En om in de stemming te komen
voor de fotoshoot, zet hij alvast een
kerstnummer aan op zijn telefoon.

“Ja! Maar ik hou ook van Kerst.
Ik ben net verhuisd van een klein

.I 8 VRIENDIN *NL



INTERVIEW

e

‘Een jaar met een beetje
rust, daar kijk ik wel naar uit’

appartementin Amsterdam naar

een echt huis met drie verdiepingen
buiten de stad. Nu hebben we opeens
plaats voor een kerstboom en kan

de hele familie bij ons komen eten.

Ik vind Kerst gezellig. Je hebt even
een paar dagen de tijd voor elkaar en
ik ga een hele dag in de keuken staan,
dat vind ik heerlijk. Vlak na Kerst ben
ik ook nog jarig, op Oudjaarsdag, dus
die hele decembermaand vond ik als
kind geweldig. Toendacht ik serieus
dat dat vuurwerk voor mij was. Tot
ik zeven was en mijn ouders zeiden
dat ik tét twaalf uur jarig was, dus
dat het vuurwerk voor het nieuwe
jaar was in plaats van voor mij. Dat
vond ik verschrikkelijk.

van je verwacht dat je ging trouwen
als je kinderen wilde. Maar wij zijn
getrouwd omdat we dat echt wilden.
Ik bedoel: niemand in mijn familie
zei dat we moesten trouwen toen
Dieuwertje zwanger was. We deden
het omdat we dat leuk vonden.”

“Ja, ze is toch gek genoeg geweest om
met mij die verbintenis aan te gaan.
Voordat je trouwt, moet je iemand
vinden die van je houdt, met al je
plussen en minnen... Als ze dan voor
je kiest, moet ze wel echt dol op je
zijn. En ik vond het gewoon een mooi
idee als ik Dieuwertje mijn vrouw kon
noemen. Natuurlijk is zo'n trouwdag
ook prachtig. Daarin ben ik misschien
wel wat traditioneel”

=

Ik vind het mool om
te kunnen zeggen daf
Dieuwertje mijn viouw Is’

“Dit jaar sowieso. Ik ben getrouwd,
ben vader geworden, heb met mijn
vrouw een huis gekocht.Ik vond 2017
een fantastisch jaar, maar ik denk wel
dat komend jaar minder ‘groot’ wordt.
Even niet al die life changes. Het was
leuk, maar na zo'n vol en hectisch jaar
kijk ik ook wel uit naar een jaar met
een beetje rust”

“Ik vind het mooi klinken. In de tijd
dat mijn ouders opgroeiden, werd

“Dat hoor ik vaker. Dan vragen
mensen: ben jij getrouwd? Jij bent
toch van BNN? Maar ik vind dat seks,
drugs en rock-n-roll en een huwelijk
naast elkaar kunnen bestaan. Kijk
maar naar radio-dj en presentator
Dennis Weening. Die is ook een beetje
een rocker, en een huisvader. [k denk
dat het juist goed is dat je thuis een
veilige, rustige haven hebt als je verder
een onrustig en moeilijk te plannen
leven leidt. Als mensen dan vinden
dat ik een saaie muts ben, slaapik daar
geen minuut minder om. Ik hoef ook
niet per seseks, drugs en rock-n-roll
te zijn. Trouwen hoefde ik ook nooit
per se. Tot ik Dieuwertje tegenkwam.
Toen wist ik: met jou wil ik trouwen.”
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Als je een kind krijgt,
wil je aan iedereen
laten zien: kijk, dit
nebben wij gemaakt!’

“Nee, dat weet je natuurlijk niet
meteen. Ik kwam haar drie jaar
geleden tegen op een feestje op het
Amsterdam Dance Event, en toen

we een tijdje bij elkaar waren, besefte
ik dat ik nog nooit zo in een relatie
geloofde als met haar. Ze voelde als
mijn grote liefde. In mei heb ik haar in
Japan ten huwelijk gevraagd. Ik liep al
anderhalve week met een ring in mijn
koffer, hopend dat ze hem niet zou
vinden. Elke keer als ze naar die koffer
ging, werd ik gek. Maar het ging goed.
Ze had geen idee. En ze zei ja”

“Eh, ik heb eigenlijk met Dieuwertje
afgesproken dat ik daarover nikszeg”

“Daar begint iedereen inderdaad over.
Maar nee, joh: mijn vrouw is absoluut
niet jaloers. Ze kent Geraldine en haar
vriend goed. Ik vind jaloezie ook een
lelijke eigenschap. Het is volgens mij
gewoon de angst dat iemand anders
krijgt wat jij hebt, of de angst dat jij
niet krijgt wat de ander heeft. Het

is een emotie die alleen maar energie
kost. Mijn moeder zegt altijd: tel je
zegeningen. En hoe stichtelijk dat
ook klinkt, het is wel zo. Als je kijkt
naar wat je wel hebt, heb ik een
leukere dag dan als ik kijk naar wat
ik niet heb. Je hebt namelijk altijd
meer dingen wel dan niet.”
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“Prachtig. Het is ongelofelijk wat een
kracht er in vrouwen loskomt tijdens
zo'n bevalling. Als ik als man voor
nageslacht zou moeten zorgen, zou ik
zeggen: ‘Sorry voor de mensheid, maar
ik doe het niet. Die pijn waar vrouwen
doorheen moeten! Ik zou het niet
kunnen, ik zou bij de eerste wee
vragen om een ruggenprik en roepen
dat ze het er maar uit moeten halen.
Mannen zeggen weleens dat ze het
sterkere geslacht zijn. Nou, misschien
als het om armpje drukken gaat. Maar
voor de rest? Echt niet”

“Nou, ik was wel blij dat ik al een
bevalling had gezien toen mijn eigen
dochter twee maanden geleden werd
geboren, ja. Alleen al de gedachte dat
ik goed was voorbereid, gaf rust. Toch

over, maar ik acht die kans toch wel
nihil. Als we ooit besluiten voor nog
een kind te gaan en het worden er
twee, dan is dat prima. Maar vier is
wel veel.

“Ja. Als je een kind krijgt, wil je aan
iedereen laten zien: kijk, dit hebben
wij gemaakt! Dit is mijn kind. Dan

is het mooi dat mensen zo met je
meeleven en het je gunnen. Als ik
die duizenden lieve dingen eronder
leesdie mensen hebben geschreven,
vind ik dat lief. Sommige mensen
zeggen dat bekend zijn zo makkelijk
nog niet is. Dan denk ik: ja, maar

zo moeilijk is het ook niet. Er komt
zelden op straat iemand naar me toe
die zegt dat hij mijvan tv kent en me
een sukkel vindt. Meestal zeggen
mensen juist aardige dingen.”’

“Nou, het huwelijk heeft niet zo veel

INTERVIEW

Lulu’s poepluier
verschonen”?
Lachen vind ik dat’

kun je je nooit voorbereiden op het veranderd, maar een kind krijgen wel.

gevoel dat je krijgt als je kind wordt Je kunt niet meer spontaan de auto

geboren. Ik vond het zo overweldigend. in springen en naar Parijs gaan. Maar

En Lulu is natuurlijk het mooiste ooit dat maakt niet uit. Als Lulu me af en

van alles in dit leven. Ook al heb ik toe aankijkt, dan... Zondagochtend

voor mijn programma al baby’s vast- lagen we in bed, Lulu aan de ene kant

gehouden, toch denk ik nog steeds: van mij, m'n vrouw aan de andere

wat is zo'n baby toch klein en fragiel. kant en de kat op de hoek van het
bed. Dan denk ik: wat is dit super-
mooi. Nou ja, ik denk dat iedereen
een soort natte spons wordt als hij
zijn kind vastheeft” ©

“Ja, maar dat vind ik lachen. Er is geen

andere vrouw ter wereld die om half

vier ‘s nachts over mijn hand heen kan

kakken, en dat ik dan nog zeg: ‘Goed

zo, lieverd.”

NJOOIT MEER SLAPEN,
VOOR ALTI3D VERLIEFD
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“Ik denk het niet. Natuurlijk heb ik
daar niet in m’'n eentje zeggenschap

TEKST ELLA MAE WESTER FOTO’S BART HONINGH VISAGIE LINDA HUIBERTS MET DANK AAN ANNABEL VELEMA
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